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Spreekbeurt map
Jij gaat een spreekbeurt houden over Scouting. Hier kun je allemaal
handige dingen lezen over Scouting, bijvoorbeeld
• Wat is Scouting en wat zijn speltakken?
• De geschiedenis van Scouting
• Leuke Scoutingwoorden en afkortingen
• Wat betekent het logo van Scouting
• En leuke “wist je datjes”.
Veel plezier met het voorbereiden van je spreekbeurt.

Dit is Scouting
Scouting is voor iedereen. Alle jongens en meisjes van 5 t/m 21 jaar kunnen lid
worden van Scouting. Ook na je 21-ste kun je lid blijven en bijvoorbeeld leiding gaan
geven bij je groep.

Elke week ben je met andere kinderen samen in de natuur en maak je met elkaar een hoop leuke, maar ook
spannende dingen mee. Wel eens geprobeerd een vlot te bouwen of een boomhut? Natuurlijk krijg je hulp van je
leiding, maar je mag ook met elkaar oplossingen bedenken.

Scouts gaan op kamp en dat is een grote uitdaging. De ene keer overnacht je in het clubhuis en de volgende keer ga
je misschien wel een hele week ergens in het land logeren. De tijd vliegt en voor je het weet is een jaar voorbij en
heb je een heleboel geleerd en een hoop vrienden gemaakt.

Speltakken
Bij Scouting speel je in je eigen leeftijdsgroep. Dat noemen we een speltak. Iedereen krijgt zijn eigen uitdagingen en
kan zo het Scoutingspel met plezier spelen. In Nederland zijn er land-, lucht- en waterscouts. Wij Scouting Garcia
Moreno, Scouting Nieuwkuijk, hebben enkel landscouts.

Bevers 5-8 jaar
Wij zijn jongens en meisjes van 5, 6,7 en 8 jaar oud. Elke zaterdag tussen 14:00 en 16:00 uur
komen wij naar de Scouting om met elkaar te spelen. Zo gaan we als het lekker weer is, naar het
bos om hutten te bouwen en verstoppertje te spelen. Maar we doen buiten nog meer stoere
dingen; mag jij van je pappa en mama zelf brood bakken en mag dat dan boven een echt
kampvuur? En als het 's winters wat kouder wordt, gaan we leuke dingen binnen doen, zoals
bijvoorbeeld onszelf heel mooi verkleden en schminken en spelen we een "circus". Of wat dacht
je van het maken van een levend ganzenbord; hierbij ben je zelf de pion! Ook blijven we elk jaar
1 nachtje op de blokhut slapen en meestal komen we dan in een spannend verhaal terecht. En in de eerste week van
de zomervakantie gaan we met alle andere kinderen op zomerkamp; wij blijven dan 4 dagen!

Natuurlijk doen we nog vele andere dingen en na 3 jaar Bevers wordt het tijd om naar onze welpengroep te gaan.
Scouts noemen dat overvliegen.

Welpen 8-10 jaar
Wij zijn een leuke groep jongens en meisjes van 8 t/m 10 jaar.
Elke zaterdag komen we van 14:00 tot 16:00 uur bij elkaar. We gaan spannende speurtochten
lopen, fietstochten houden en hutten bouwen in de bossen. We gaan ook wel eens pionieren; dit
is met palen en hout iets moois bouwen zoals een klimrek of een toren van wel 3 verdiepingen.
We koken of bakken lekkere dingen buiten op een houtvuur, bijvoorbeeld pannenkoeken, brood
of appelflappen en daarna smullen we! Zeker één keer per jaar doen we toneel; we hebben een
mooie toneelzolder waar iedereen zich mag verkleden en schminken bijvoorbeeld voor een
playbackshow die we dan opvoeren voor de ouders. Als het slecht weer is zitten we binnen in
onze blokhut; we gaan dan knutselen, figuurzagen, papier maché, kettingen maken, verven, enz.

Twee maal per jaar hebben we een weekend. We slapen dan 1 of 2 nachten in onze eigen blokhut of op een andere
locatie. We beleven dan gezellige avonturen en doen ook veel spannende dingen, zoals tochten lopen in het donker
of avondspelletjes. Op het einde van het seizoen hebben we het zomerkamp, We gaan dan een hele week met de
hele Scouting weg. Op het kamp beleef je altijd een spannend avontuur en gaan we ook veel leuke dingen doen.

Kijk eens rond op ons gedeelte van de site en kijk wat wij allemaal gedaan hebben of nog gaan doen. Na de welpen
vlieg je over naar de Wolven.
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Wolven 10-12 jaar
De speltak na de Welpen is de Wolven. Wij zijn een stoere groep jongens en meisjes
van 10 t/m 12 jaar. Elke zaterdag komen we van 14:00u tot 16:00u bij elkaar en doen
we kei gave dingen. Zo gaan we bijvoorbeeld, kampvuur maken, koken, naar het bos.

Maar we gaan ook een echte spooktocht lopen, toneel spelen en pionieren. Dat is
met palen en touw iets mooi maken. Zoals een echte keuken, of schommelbank.

Twee maal per jaar hebben we een weekendje. We slapen dan 1 of 2 nachten in onze eigen blokhut of in een andere
blokhut. Het is altijd heel gezellig tijdens weekendjes en we doen ook veel spannende dingen, zoals tochten lopen in
het donker of avondspellen. Op het einde van het seizoen hebben we het zomerkamp. We gaan dan een hele week
met de hele scouting weg. Natuurlijk gaan we op kamp ook veel leuke dingen doen. Kijk eens rond op onze pagina
op de site en kijk wat wij allemaal al hebben gedaan of nog gaan doen. Lijkt je het leuk om een keer te komen kijken,
laat dan snel iets van je horen!

Scouts 12-15 jaar
De volgende speltak heet Scouts. Wij zijn jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar. Als
je naar de Scouts komt, ga je er veel nieuwe dingen doen zoals leren knopen
(pionieren), koken, tochttechnieken, tenten opbouwen en EHBO. Maar we gaan ook
zwemmen, fietsen, knutselen en spellen spelen. Elk jaar hebben we met de Scouts
twee weekenden:
1. Installatieweekend: hier worden de nieuwe leden geïnstalleerd, meestal in
combinatie met een tocht .
2. RSW: een weekend wat wordt georganiseerd door de regio. Tijdens dit weekend moeten de Scouts in kleine
groepjes laten zien wat ze kunnen. Activiteiten die ze uit moeten voeren zijn onder andere een kampterrein
opbouwen (tent opzetten en keuken pionieren), een thema- maaltijd koken, een tocht lopen en nog meerdere spelen
samen uitvoeren.

Daarnaast gaan we met de Scouts ook elk jaar op zomerkamp. Dit is de eerste week van de basisschoolvakantie. De
scouts slapen dan in tenten en koken in een zelf gepionierde keuken. Elk jaar staat er bij het kamp een thema
centraal (rode draad); zo hebben we bijvoorbeeld kampen gehad met de thema's: "Europa" , "Wie is de Mol?" enz..

Het buitenleven lonkt en het land, het water en de lucht zijn favoriete plekken om op ontdekkingstocht te gaan.
Scouts leren hoe ze moeten organiseren. Daar helpt de leiding je natuurlijk nog bij en bovendien heb je bij de Bevers
en de Welpen ook al heel veel geleerd. Als je 15 bent, ga je naar de Explorers.

Explorers 15-18 jaar
Explorers maken hun eigen avontuur. Soms reizen ze naar het buitenland en vaak gaan ze op
avontuur in de omgeving. Explorers bedenken en organiseren hun eigen activiteiten. Natuurlijk
worden ze hierin wel begeleid door de begeleiding van de groep.

Wij zijn de Explorers van Scouting Garcia Moreno, we zijn in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. We
draaien op zaterdag tussen 14:00 en 16:00 uur en één keer per maand op vrijdagavond; dat
doen we op de laatste vrijdag van de maand. We zijn nu oud en wijs genoeg om zelf te bepalen
wat we doen;ons programma bedenken we dan ook helemaal zelf. Een kleine greep uit onze acti-
viteiten: voetballen, zwemmen, begeleiden van andere speltakken, koken, torens bouwen, filmavond, pokertoernooi-
tjes en ga zo maar door! We hebben geen leiding op de Scouting maar wel 3 begeleiders die ons een beetje probe-
ren te helpen met het maken van programma's.
We mogen bijna alles zelf bepalen maar we hebben wel een paar regels:
- Geen alcohol onder de 16
- GSM is toegestaan maar we gaan niet hele middagen hiermee doorbrengen
- Als we op vrijdagavond draaien dan worden de jongste Explorers altijd thuisgebracht door de oudste!

Roverscouts 18-21 jaar
Roverscouts vormen samen een stam. Ze gaan aan het werk met grote projecten en organiseren
mede het zomerkamp. Ook Roverscouts blijven bij Scouting nog steeds ontdekken en leren. Bij
ons is het merendeel van de Roverscouts (aspirant) leiding van een van onze speltakken. De
Roverscouts organiseren hun eigen programma en tijd.Als een Roverscout 21 jaar is geworden
kan hij zich gaan inzetten als vrijwilliger voor Scouting door bijvoorbeeld leiding te worden bij een
van de speltakken.
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Geschiedenis van Scouting Garcia Moreno
Wie was Garcia Moreno?
In de Nederlandse taal zijn er heel weinig boeken over hem, wat hij betekent heeft is erg moeilijk te
achterhalen. Sommige schrijven geweldig over hem, anderen kunnen hem niet uitstaan. Dat komt omdat deze man
onverbiddelijk op het recht stond en dan ging hij voor niemand uit de weg. Hij had een ijzeren wil, werkte ontzettend
hard, studeerde graag, schreef enkele boeken en was diep godsdienstig. Hij werd geboren in "Quinto" de hoofdstad
van Ecuador op 24 december 1821. Hij kwam als afgestudeerd jurist in de politiek terecht. Hij schreef tegen president
Urbina en werd in 1853 verbannen. Na zijn terugkeer in 1858 stelde hij zich aan
het hoofd van de opstandelingen tegen Urbania en diens opvolger Robles. In
1861 werd hij gekozen tot president van Ecuador. Hij voerde een straf bewind,
vooral t.o.v. de volgelingen van zijn voorgangers. Zijn zorg ging vooral uit naar de
armen en zieken. Daarvoor bouwde hij nieuwe ziekenhuizen en kindertehuizen.
Zijn voornaamste zorg bleef het katholieke geloof in Ecuador. Hij liet het
katholieke onderwijs geheel verzorgen door kloosterlingen, schafte de
persvrijheid af en verving het gerecht door kerkelijke rechtbanken. In 1874 werd
hij opnieuw tot president gekozen. Sindsdien kwam hij steeds meer in botsing
met de liberalen. Op 6 augustus 1875 werd hij bij het verlaten van de kerk
neergestoken door Rayo, een vroegere grenadier in het leger van de president.
Wie was Garcia Moreno? Een staatsman en schrijver die leefde van 1821 tot
1875. Hij was een vurig katholiek die van 1861 tot 1875 president van Ecuador
was.

Garcia Moreno vroeger en nu
Vlak na de Tweede Wereld oorlog werd door Hopman van Son in Nieuwkuijk een verkennersgroep opgericht. Op de
zolder van het oude parochiehuis ging men van start. Toen men na verloop van tijd deze zolder af moest staan aan
de huishoudschool trok men in de schuur van de Hopman waar men tussen de beesten en de
landbouwgereedschappen het spel der verkenners speelde. Daarna huisde men nog enige tijd in een keet naast de
in de oorlog verwoeste pastorie. Toen de pastorie werd verbouwd moest men ook daar verdwijnen.

Toen werd besloten om zelf een blokhut te bouwen op een stuk grond achter de kerk. Met heel veel steun van de
Nieuwkuijkse bevolking werd uit allerlei gebruikte spullen een verkennershome gerealiseerd dat in september 1952 in
gebruik werd genomen. Naast de verkenners had Nieuwkuijk ook nog een bloeiende jeugdvereniging t.w. het
katholiek meisjesgilde. Aanvankelijk was deze vereniging gehuisvest in het patronaat, maar toen ze hier moesten
vertrekken t.g.v. ruimtegebrek werd het oude gemeentehuis de thuisbasis van de Zwaluwen (8 tot 11 jaar) en de
Gilde groep (11 tot 14 jaar). Deze ruimte was verre van ideaal. Omdat ook de Verkenners door de oprichting van de
Welpen groep in 1958 uit hun behuizing groeide werden o.l.v. een oudercomité plannen ontwikkeld voor de bouw van
een nieuw onderkomen voor alle jeugdverenigingen. Om hiervoor subsidie te kunnen krijgen moest de
verenigingsstructuur omgezet worden in een stichtingsvorm. Op 24 oktober 1968 werd bij de notariële akte de
stichting "Garcia Moreno" opgericht die zich als eerste doel stelde, een nieuw onderkomen te realiseren voor de
Verkenners, Welpen, Gidsen en Zwaluwen. Op het terrein achter de kerk werd op 8 september 1969 door pastoor
van Mil de eerste spade in de grond gestoken. Op 30 mei 1970 werd het nieuwe hoofdkwartier door burgemeester
Schweitzer feestelijk geopend. De John F. Kennedy Rowans afd.57 hadden in 1967 hun eigen blokhut aan de
Badweg betrokken, maar kregen in de jaren 70 te horen dat ze moesten verhuizen omdat de gemeente daar
nieuwbouw wilde realiseren.

Na jaren touwtrekken tussen gemeente en stichtingsbestuur over verplaatsingskosten en een beschikbaar terrein,
stelde de gemeente een subsidie ter beschikking om een nieuwe blokhut te realiseren achter de al bestaande
gebouwen van de stichting. Hiermee waren alle onderdelen van de stichting eind 1987 bij elkaar onder gebracht.
Vanaf 1990 is Garcia Moreno in rustiger vaarwater gekomen, maar zeker niet probleemloos. Gebrek aan leiding,
terugval van het aantal leden en daaruit voortvloeiende financiële zorgen stelde het bestuur voor de nodige
problemen, maar ook die werden opgelost. Scouting was vroeger een jeugdvereniging die een beetje op militaire
basis werd geleid. Een vrij strakke discipline, ceremonies en diverse rangen en standen. Tegenwoordig is dat
allemaal wat minder formeel, de Vaandrig de Hopman en de Akela zijn nu gewoon Gerry, Ron en Hanneke. Het
uniform dat vroeger compleet was met hoed, baret, blouse, das, broek en sokken is al lang gereduceerd naar alleen
het Scoutfit voor Garcia Moreno wat bestaat een poloshirt (voor elke speltak een andere kleur) en een warme
veilige functionele blauwe scoutfit trui. Maar verder is er niet zoveel anders geworden.
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Groepsvereniging: Garcia Moreno
28 jan 2008 is vereniging scouting Garcia Moreno opgericht, Deze actie was nodig omdat de
wetgeving ons hiertoe dwong en het belangrijkste de vereniging, waarvan alle leden lid zijn, gezamenlijk
het scoutingsspelen. Onze jeugdleden zijn enkel lid van groepsvereniging Scouting Garcia Moreno
Het groepsverenigingsbestuur is mede verantwoordelijk voor het totale scoutingspel.

Groepsraad
De groepsraad is het hoogste orgaan. In de groepsraad zit het groepsbestuur, alle leiding en
oudervertegenwoordigers

Beheerstichting: Scouting Garcia Moreno.
28 februari 2008 is de stichting scouting Garcia Moreno veranderd in beheerstichting Garcia Moreno, met vernieuwde
staturen. De oude stichting statuten regelde namelijk ook een deel vereniging aangelegenheden. Het
beheerstichtingsbestuur is verantwoordelijk voor alle gebouwen, terreinen , en installaties. De meerderheid van het
beheerstichting bestuur moet uit de groepsraad van onze groepsvereniging komen Dit staat in onze statuten.
Het beheerstichtingsbestuur heeft in 2009 de opdracht gegeven om de scoutsblokhut en gedeeltelijk de
explorerblokhut te renoveren. Begin 2011 was de klus geklaard hebben we deze feestelijk heropend.
Jeugdleden profiteren van een veilige en goed onderhouden scouting .

Geschiedenis van Scouting Nederland
+/- 1900: De Engelse Lord Robert Baden-Powell schrijft “Aids to Scouting”, oftewel “Hulp bij verkennen”. Hierin kun
je lezen hoe je sporen volgt, sluipt, schetsen maakt, je eigen eten kookt en hoe je met hout en touw hulpmiddelen
maakt. Vooral jongens zijn er dol op: met deze informatie wordt hun spel een stuk spannender. Het avontuur kan
beginnen. Dit is de start van Scouting.

1907: Lord Baden-Powell gaat op kamp met een groepje van 21 jongens. Dit is het allereerste
Scoutingkamp.

1908: Het boek “Scouting for boys” wordt uitgebracht. Het boek is een enorm succes en er ontstaan spontaan
groepjes jongens die zich patrouilles noemen. Ze spelen het spel zoals dat in het boek staat. Al heel snel vormen de
groepjes een organisatie en zo ontstaan de eerste Scoutinggroepen.

1910: Ook meisjes willen het spel van Scouting spelen en er wordt (eerst in Engeland) officieel een vereniging voor
meisjes opgericht.

1910: Scouting start in Nederland. De volgende maanden starten door het hele land
Scoutingafdelingen.

1916: Ook de Nederlandse meisjes krijgen een eigen Scoutingvereniging.

1937: Het eerste hoogtepunt van Scouting in Nederland: de vijfde Wereld Jamboree wordt gehouden in
Vogelenzang, dichtbij Bloemendaal. Op het kamp waren 28.750 scouts en leiding uit 54 landen.

1973: De vier verschillende Scoutingverenigingen gaan samenwerken en heten vanaf nu Scouting Nederland. Dat
betekent dat jongens en meisjes nu bij dezelfde vereniging horen.

1995: Voor de tweede keer wordt in Nederland de Wereld Jamboree georganiseerd. Deze keer waren er 28.960
deelnemers uit 196 landen.

2010: Scouting bestaat in Nederland honderd jaar. Vanaf dit
moment kent Scouting Nederland de vijf speltakken: bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. De bevers
vieren dit jaar ook hun 25-jarig jubileum.

Feiten en cijfers
Er zijn scouts over de hele wereld. Wereldwijd is Scouting zelfs de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting
Nederland is lid van twee wereldorganisaties:

WOSM: World Organisation of the Scout Movement. Deze wereldbond voor jongens en meisjes is gevestigd in
Genève, Zwitserland. De WOSM heeft ongeveer 28 miljoen leden in 160 landen. Meer info vind je op www.scout.org.
WAGGGS: World Association of Girl Guides and Girls Scouts. Deze wereldbond voor meisjes is gevestigd in Londen,
Engeland en heeft ongeveer 10 miljoen leden in 145 landen. Meer info vind je op www.wagggs.org.

De WOSM en de WAGGGS hebben gebouwen en kampterreinen waar Scouts uit de hele wereld elkaar ontmoeten.
De meest bekende terreinen in Europa zijn Kandersteg en Our Chalet in Zwitserland.

Scouting Nederland is met ruim 100.000 actieve Scouts de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland.
De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen.
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Op kamp
Waar denk jij aan bij Scouting? De meeste Scouts zullen dan direct roepen: “het kamp”. Iedereen bij
Scouting gaat op kamp. De bevers gaan 4 dagen,alle andere speltakken 6 dagen. Eens in de 4 jaar
wordt ergens ter wereld een groot internationaal kamp georganiseerd: de Wereld Jamboree. Hier komen
Scouts van 11 tot 17 jaar bij elkaar om samen het spel van Scouting te spelen.

Het spel van Scouting: SCOUTS
Scouting is heel leuk om te doen en je leert er ook veel nieuwe dingen. Het
ezelsbruggetje SCOUTS vertelt in het kort wat er allemaal bij Scouting hoort:

S: samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.
C: code en traditie is hoe we met elkaar en anderen omgaan. Respect voor
mensen en voor de natuur, waar we zoveel plezier beleven. We gebruiken een gids (dat heet in Scoutingtaal de wet)
waarin staat wat er van je als Scout wordt verwacht en in de belofte die je aflegt zeg je dat je je als Scout aan de wet
houdt.
O: outdoor staat voor avontuur, want wij gaan voortdurend op ontdekkingstocht in de natuur. Hoe ouder je bent, hoe
verder weg je kunt gaan.
U: uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.
T: teamgevoel door te denken en doen vanuit het team, halen we het beste in
elkaar naar boven. Daarom zijn we trots op elkaar.
S: spel en creativiteit is onze tweede natuur. Door te spelen ontdekken we wat we kunnen en leren we deze talen-
ten gebruiken.

Bij Scouting speel en leer je volgens deze spelvisie SCOUTS. Dat betekent dat je Scoutingspel steeds uitdagender
wordt en dat je iedere keer wat meer leert. Je leiding zorgt ervoor dat dit in het
programma ook echt zo is.

Activiteitengebieden
Alle Scouts spelen verschillende Scoutingspellen. Er zijn 8 verschillende soorten gebieden waar je deze spellen kunt
spelen:
• Buitenleven
• Samenleving
• Expressie
• Sport & Spel
• Identiteit
• Uitdagende Scoutingtechnieken
• Internationaal
• Veilig & Gezond

Logo van Scouting Nederland

Het logo van Scouting Nederland bestaat uit een groen klaverblad, een gele lelie en de Ne-
derlandse vlag. De lelie is het symbool voor de jongens binnen Scouting en het klaverblad is
het symbool voor de meisjes. Vroeger waren er aparte organisaties voor jongens en voor
meisjes. Nu ze samen zijn, is het ook in het logo verwerkt.

Logo van Scouting Garcia Moreno

Het logo heeft 2 kleuren rood en blauw. Dit zijn de groepskleuren van scouting Garcia
Moreno Scouting Nieuwkuijk Bij regionale of landelijke activiteiten droegen we vroeger dassen
met deze kleuren.
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Scoutingwoorden enweetjes
Scouts zijn dol op afkortingen. Ze hebben ook heel veel eigen Scoutingwoorden. Hier staan een paar
leuke woorden en afkortingen voor je op een rijtje.

Wist je dat….
• in Amerika en Engeland de Welpen "cub scouts" heten?
• in Australië de bevers “Joey Scouts” heten en een Joey een babykangoeroe is?
• de leiding in Australië namen krijgen van dieren uit de bush of Aboriginalnamen, zoals Wombat, Brolga of

Bilby.
• in België de scouts kapoen (haan) of pelsje (jonge zeehond) heten?
• in Nieuw-Zeeland de jongens “keas” (een soort papegaai) en de meisjes “pippins” (appels) heten?
• president Obama van Amerika ook Scout is geweest?
• er nog veel meer beroemde Scouts zijn en je ze kunt vinden op www.scoutpedia.nl

Bikken Scouts voor ‘eten’, wordt gebruikt in yells.
BMB Bord Mok Bestek, staat op de bagagelijst om mee te nemen op kamp.
HUDO De Scoutingvariant van een toilet. Wat de afkorting precies betekent, weet bijna

niemand maar er worden veel grapjes over gemaakt. ‘Houd Uw Darmen Open’,
‘HUrkDOos’, of ‘Hier Uw Dagelijks Ontlasting’. Een HUDO is een gat in de grond
met daarboven een gepionierd frame om op te zitten.

KaVu Kampvuur
KaVuKu Kampvuurkuil
Lelievlet Boten waarmee de waterscouts varen
LuPa Lunchpakket
MBL Als waterscouts gaan varen, moet er altijd iemand aan boord zijn met een

Machtiging Boot Leiding om veilig en verantwoord te kunnen varen.
MOB Tijdens een Man-Over-Boordmanoeuvre zeil je een rondje om iemand die

overboord geslagen is weer aan boord te krijgen.
NJ Nationale Jamboree, een groot kamp in Nederland
Nawaka Nationaal Waterkamp, een groot kamp voor waterscouts in Nederland
PiKa Pinksterkamp
Pionieren Een bouwwerk maken van hout en touw. Met knopen zet je het bouwwerk in el-

kaar
Scoutfit De kleren die je draagt als je naar Scouting gaat, een polo-shirt in speltakkleur en

een blauwe scoutfit-trui
WJ Wereld Jamboree, een groot kamp ergens ter wereld
WKK Weekendkamp
Yells Leuke rijmpjes die een Scoutinggroep lekker zingt en schreeuwt als ze op kamp

of speurtocht zijn.
ZoKa Zomerkamp


